
 Church of Divine Mercy 

10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932 
Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM   

(865) 999-3138 

Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu   (865)640-5308 

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 454-8317 

http://divinemercyknox.org   -   vpdivinemercy@gmail.com 

Facebook: Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN. USA 
1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-742-5024          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Giúp Lễ: 

 Cao Minh 865-307-7636 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, 

trong lúc Ngài biết rằng cái chết đã gần kề, "giờ" của Ngài đã đến. Ngài ở với các 

môn đệ lần chót, và vì thế Chúa muốn ghi tạc vào tâm trí họ một chân lý cơ bản: 

đó là cả khi Ngài không còn hiện diện thể lý giữa họ, họ vẫn có thể kết hiệp với 

Ngài một cách mới mẻ, và nhờ đó mang lại nhiều hoa trái. Và tất cả chúng ta có 

thể kết hiệp với Chúa một cách mới mẻ. Nếu một người đánh mất sự hiệp thông 

ấy với Chúa, thì sẽ trở nên son sẻ, và gây hại cho cộng đoàn nữa. Ðâu là cách thế 

mới mẻ ấy? Ðể diễn tả thực tại ấy, Chúa Giêsu dùng hình ảnh gốc nho và các 

ngành: "Cũng như ngành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền 
với gốc nho, các con cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là gốc nho và các 

con là ngành" (Ga 15,4-5). Với hình ảnh đó, Chúa dạy chúng ta cách ở lại trong 

Ngài, kết hiệp với Ngài, mặc dù Chúa không hiện diện thể lý. 

"Chúa Giêsu là gốc nho, và qua Ngài, như nhựa sống của cây, được chuyển đến 

các ngành tình thương của chính Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh. Và chúng ta là 

ngành, và qua dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta hiểu tầm quan 

trọng của sự kết hiệp với Ngài. Các ngành cây không độc lập nhưng hoàn toàn tùy 

thuộc vào gốc nho, trong đó có nguồn sống. Cũng thế đối với các tín hữu Kitô 

chúng ta. Ðược tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ phép rửa, chúng ta nhận được từ nơi 

Chúa một cách nhưng không hồng ân sự sống mới; và chúng ta được ở trong tình 

hiệp thông sinh tử với Chúa Kitô. Cần phải trung thành với phép Rửa, và tăng 

trưởng trong tình bạn với Chúa nhờ kinh nguyện, kinh nguyện hằng ngày, lắng 

nghe và ngoan ngoãn vâng Lời Chúa, đọc Tin Mừng, tham gia các bí tích, nhất là 

phép Thánh Thể và Hòa Giải. 

"Nếu một người kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, thì được hưởng những ơn 

của Chúa Thánh Linh, như thánh Phaolô đã nói, những ơn này là "tình thương, 
vui mừng, hòa bình, quảng đại, hiền lành, từ nhân, trung thành, dịu hiền, tự chủ" 

(Gl 5,22); đó là những ơn được ban cho chúng ta, nếu chúng ta kết hiệp với Chúa 

Giêsu và vì vậy một người kết hiệp như thế với Chúa thì mưu ích nhiều cho tha 

nhân và xã hội, đó là một Kitô hữu chân thực. Thực vậy, qua những thái độ ấy 

người ta biết đó là một Kitô hữu đích thực, cũng như qua hoa trái người ta biết 

được cây thế nào. Hoa trái của sự kết hiệp sâu đậm với Chúa Giêsu thật là tuyệt 

vời; toàn thể con người chúng ta được biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Linh: linh 

hồn, trí tuệ, ý chí, tình cảm, và cả thân thể nữa, vì tinh thần và thân xác chúng ta 

là một. Chúng ta nhận được một cách sống mới, sự sống của Chúa Kitô trở nên 

cuộc sống chúng ta: chúng ta có thể nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, nhìn 

thế giới và sự vật với đôi mắt của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta có thể yêu thương 

anh chị em chúng ta, như Chúa đã làm, đã yêu mến họ, bắt đầu từ những người 

nghèo khổ nhất, với con tim của Chúa, và nhờ đó mang vào thế giới những hoa 

trài của lòng từ nhân, bác ái và hòa bình. 

Mỗi người chúng ta là một ngành của một gốc nho duy nhất; và tất cả chúng ta 

đều được kêu gọi sinh hoa trái của sự cùng thuộc về Chúa Giêsu và Giáo Hội. 

Chúng ta hãy phó thác bản thân cho sự chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, để 

chúng ta có thể là những cành cây sống động trong Giáo Hội, và làm chứng về 

đức tin của chúng ta bằng cuộc sống hợp với niềm tin ấy, với ý thức rằng tùy theo 

ơn gọi đặc thù, tất cả chúng ta đều tham dự vào sứ mạng cứu độ duy nhất của 

Chúa Giêsu Kitô. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Cv 9, 26-31 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô 

tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người 

đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. 

Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật 

lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế 

nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ 

xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào 

Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. 

Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với 

những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các 

anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi 

tiễn đưa ngài về Tarsê. Hội Thánh được bình an trong 

miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính 

sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh 

Thần.      

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 1-2 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói 

và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do 

đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được 

vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có 

khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng 

chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân 

mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta 

tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta 

xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta 

giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và 

đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh 

danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải 

thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho 

chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong 

Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta 

biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà 

Người đã ban cho chúng ta.   

Đó là lời Chúa. 

BÀI PHÚC ÂM: Ga 10, 11-18 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 

Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt 

đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai 

trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói 

với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong 

các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái 

được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng 

vậy, nếu không ở trong Thầy. "Thầy là cây nho, các 

con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người 

ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con 

không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị 

vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ 

thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở 

trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con 

muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy 

được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế 

các con trở nên môn đệ của Thầy". 

 Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  2/5/21  CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH; 
Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+ LH. Basiliô Tuyên; Gioan Tràng. 

Thứ Hai   3/5/21  Th. Philliphê và Giacôbê, tông đồ, 

lễ kính;  1 Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14. 

+  

Thứ Ba   4/5/4/21  Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh;  

Cv 14,19-28 ; Ga 14,27-31a. 

+  

Thứ Tư  5/5/21 Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh; biệt kính 

Thánh Giuse;  

Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8. 

+  LH Gioan Truy. 

Thứ Năm  6/5/21; Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh;  

Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11. 

+   

Thứ Sáu  7/5/21  Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh;   
Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17. 

+ LH Inhaxiô Quan. 

Thứ Bảy  8/5/21  Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh;  
Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21. 

8:00 AM: +  LH. Mathia Tĩnh. 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH.  

       

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài 

chánh năm 2020 – 2021 là $191,000 / năm. 

Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để 

duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, 

mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng 

góp $35 / tuần. 



Đức Cha  Stika mong muốn 

các giáo xứ trong Giáo Phận 

Knoxville có thánh lễ trực 

tuyến để cho những người 

không thể đến tham dự 

thánh lễ tại Nhà Thờ có thể 

cùng thông công tham dự 

thánh lễ với Giáo Xứ của 

mình. Giáo Xứ Lòng 

Thương Xót chúng ta cũng 

đã có các thánh lễ hằng 

ngày trực tuyến qua 

youtube. Để dễ dàng có thể coi, xin vào website của 

Giáo Xứ: www.divinemercyknox.org và bất 

vào link với hình trên. 

Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn 

Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần 

$75.00. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian này cho đến 

khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ 

Chúa Nhật: 

a. Thứ Bảy:             6:00 pm. 

b. Chúa Nhật:        8:30 am  &  10:00 am. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian đại dịch 

COVID-19, Giáo Xứ sẽ rửa tội cho trẻ em 

bất cứ ngày nào mà gia đình mong muốn. 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để 

xác định ngày giờ rõ ràng. 

Khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, 

xin sử dụng phong bì dâng lễ (phong 

bì mầu đỏ). Xin chân thành cám ơn 

tấm lòng quảng đại và hy sinh của các 

gia đình đã và đang đóng góp tài 

chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp 

tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất 

là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình. 

Để có thể thi hành đúng Chỉ Thị 

Giáo  Phận Knoxville về bảo vệ 

sức khẻo và  gữi khoảng cách 3 ft, 

trong thời gian này cho đến khi 

báo lại, Cha Xứ sẽ ngồi toà giải tội 

vào chiều Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 

pm. 

 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

hưởng ứng Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương 

trong Mùa Chay 2021. Tổng kết thu: 

1. Tiền giấy:                                     $10,400.00 

2. Coins:                                             $666.15 

                                       Tổng cộng:     $11,066.15 

Theo dự định, sẽ chia làm hai: 

1. Giáo Phận Knoxville                  $5,533.075 

2. Người nghèo Việt Nam                $5,533.075 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $5,530.00 

2. Lần 2 (Home Mission):                              $110.00 

Dự tính chi tiêu hằng tuần:                            $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



 

 
Sau những ngày di cư sang Ai cập, Thánh gia đã trở về định cư ở 

Nazareth. Mathêô và Luca đều cùng nói đến, thật ra Giuse đã nghĩ đến việc lưu 

ngụ tại Bêlem. Người cho rằng ở gần thủ đô bao giờ cũng có lợi, dễ kiếm được 

việc làm, ngày nay nữa, người ta hay thuê mướn người Bêlem để làm những công 

việc xây cất. Nhất là quan niệm rằng Giêsu “Con Đavít” thì phải ở trong thành 

Đavít, nhưng người vẫn phân vân, nhất là từ khi hay biết những gì đang xảy ra ở 

Giêrusalem, đang e ngại. Thánh nhân lại được “mộng báo lui về Galilê, đến lập 

cư tại Nazareth”. Một ngày đẹp trời, Giuse trở về Nazareth với bạn là Maria và 

Chúa Hài Nhi, người đã bỏ làng ra đi trong thời gian khá lâu, nay trở về với đứa 

con nhỏ, nhưng không ai buồn hỏi về quá khứ, mọi người đều vui mừng đón tiếp 

“bác thợ mộc” của làng đi làm xa về.  

Chúng ta thử đi thăm gia đình bác thợ mộc Giuse, không phải để quan sát cho bằng để chiêm ngắm và cầu 

nguyện. Nơi đây, Con Thiên Chúa đã trải qua phần lớn cuộc đời. Cũng như mọi ngôi nhà Do thái bình dân, qua 

ngưỡng cửa, người ta bước vào một căn phòng duy nhất và vuông vức, vừa làm nơi ăn, chỗ ở và nghỉ ngơi. Tối đến, 

chiếu được trải ra trên nền đất, cả gia đình nằm ngủ dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu ôliu. Bên ngoài, có một 

cầu thang gỗ đưa lên sân thượng vuông, lợp bằng lá, trét bên ngoài bằng một lớp đất sét dày. Chúng ta dễ hiểu về câu 

chuyện “người bất toại có bốn người khiêng”. Vì dân chúng đông đứng chấn cửa vào, họ lên sân thượng, “rỡ mái nhà, 

khoét lỗ rồi đem mền chõng người bất toại nằm mà thòng xuống” (Mc 2, 3-4). 

Công việc tề gia nội trợ là công việc của Đức Mẹ. Thức dậy khi gà gáy sáng, Mẹ phải bắt tay vào việc xay bột 

để làm bánh chi dùng trong ngày. Mẹ lấy lúa miến ra xay, sàng sẩy hết vỏ rồi bỏ vào trong cối đá nhỏ, một tay giữ 

chặt, một tay đưa đẩy khối đá nghiến nát thành chiếc bánh xinh xinh, đem nướng trên những hòn đá cuội đã được 

nung cháy. Làm ngày nào đủ ăn ngày nấy, ngày thứ sáu làm gấp đôi số lượng để dành ngày hôm sau. Ngày thứ bảy 

Sabbat là ngày “cấm lửa”, Mẹ còn phải đi ra bờ giếng kín nước trong chiếc vò bụng ỏng hoặc sai con đi làm công 

việc tiếp tế ấy, trong chiếc bình nhỏ hơn. Ngày nay, tại Nazareth người dân con chỉ cho du khách một cái giếng duy 

nhất nước trong veo mà họ gọi là “giếng của người Trinh nữ”. Mẹ còn phải chuẩn bị bữa ăn, công việc không khó 

nhọc lắm, vì thức ăn tầm thường và ít thay đổi, trứng, sữa, mật ong, quả ôliu và trái cây, thỉnh thoảng có cá, biển hồ 

Tibêriađê cách đó không bao xa. Đức Mẹ còn phải nghĩ đến việc may mặc. Sách Cách Ngôn mô tả người đàn bà 

cương nghị: “ban đêm đèn nàng chẳng tắt, nàng tra tay trên con quay kéo sợi” (Cn 31,19). Người ta có lý do để nghĩ 

rằng, chiếc áo choàng mà Gioan nói đến “ từ trên xuống dưới dệt liền một tấm” (Ga 19,23) chắc là do tay Mẹ dệt. 

Trong khi đó, Giuse làm nghề mộc, trong xưởng thợ thô sơ, thường đặt lộ thiên ngoài sân, người làm cày, làm cửa, 

sửa chữa nông cụ… Thánh Justinô thế kỷ II nói: “Người làm nên những chiếc ách, chiếc cày cho hàng xóm” (Dialog, 

Tryph 88). Người ý thức mình là gia trưởng, nên ra sức làm việc, lấy mồ hôi trán đổi lây lương thực hằng ngày, làm 

từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà, mặt trời chen lặn sau rặng núi Hermon. Chúa Hài Nhi bắt đầu đỡ đần Đức Mẹ trong 

những công việc lặt vặt vừa sức. Khi “tuổi tác vóc dáng tiến triển hơn” (Lc 2,39). Ngài ra xưởng thợ một Thánh 

Giuse và họ nghề tâm hồn “đầy ơn sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” (Lc 2,52). Con Thiên Chúa 

không làm một con người giả dạng. Ngài đã lãnh lấy tất cả thân phân một con người. Ngài tự biết mình là ai, không 

có một sự nhận thức dần dần (điều mà Giáo hội kết án lạc giáo). Ngài biết ngài là Con Thiên Chúa và đích thực như 

vậy. 

Nhưng đối với Mẹ Maria và nhất là đối với Giuse, Chúa Hài Nhi là nguồn vui, song cũng là một sự thử thách 

đức thật khó mà nhận ra đứa trẻ ấy là Ngôi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa Nhập Thể… chính 

Giuse có thể chia sẻ niềm tin của Người cho chúng ta. Khi lần đầu tiên, như mọi kẻ khác, Hài nhi biết kêu tiếng 

Amma (má) và Abba (ba), thật là một vui sướng lớn lao cho Maria và Giuse, mộit sự an ủi huyền diệu khi nụ cười thơ 

ngây trong sáng một con trẻ lan tỏa, như muốn mời mọc được ẵm bồng. 
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