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1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-742-5024          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay giới thiệu với chúng ta hai điều kỳ diệu Chúa Giêsu đã 

làm, bằng cách miêu tả chúng hầu như trong một loại diễn hành chiến thắng tiến về sự sống. 

Trước hết thánh sử kể về một ông Jairo nào đó, một trong các thủ lãnh hội đường do thái, 

đến với Chúa Giêsu và khẩn nài Ngài đến nhà ông ta vì đứa con gái 12 tuổi của ông đang hấp 

hối. Chúa Giêsu chấp nhận và đi với ông. Nhưng dọc đường có tin cô bé đã chết. Chúng ta 

có thể tưởng tượng được phản ứng của người cha ấy. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông: "Ðừng 

sợ, hãy chỉ tin thôi!" Khi tới nhà ông Jairo, Chúa Giêsu cho dân chúng đang khóc ra ngoài, 

và cũng có có các phụ nữ được trả tiền để khóc lóc gào thét. Ngài vào phòng một mình với 

cha mẹ bé gái và ba môn đệ, rồi hướng về người đã chết và nói: "Bé gái, Ta truyền cho con, 

hãy đứng dậy!" Và lập tức cô đứng dậy, như vừa tỉnh sau một cơn ngủ say. Bên trong trình 

thuật phép lạ này thánh sử Marco lồng vào một phép lạ khác: đó là việc chữa lành một phụ 

nữ bị băng huyết, vừa khi bà ta đụng vào áo choàng của Chúa Giêsu. Ở đây đánh động sự 

kiện lòng tin của người đàn bà này lôi kéo - và tôi muốn nói là "ăn trộm" - quyền năng cứu 

rỗi của Thiên Chúa hiện hữu nơi Chúa Kitô, là Ðấng, khi cảm thấy một sức mạnh phát xuất 

ra từ Ngài", tìm hiểu xem ai đã chạm vào gấu áo mình. Và khi người đàn bà tiến lên thú nhận 

tất cả với biết bao xấu hổ, Chúa nói với bà: "Hỡi con gái, lòng tin của con đã cứu con". Ðây 

là một câu chuyện lồng khung vào một câu chuyện khác, với một trung tâm duy nhất: đó là 

lòng tin; và nó chúng cho thấy Chúa Giêsu như suối nguồn sự sống, như Ðấng tái trao ban sự 

sống cho ai hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài. Cả hai nhân vật, nghĩa là người cha của bé gái và 

người đàn bà bị bệnh, không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng vì lòng tin của họ họ 

được nhận lời. Từ đó chúng ta hiểu rằng trên con đường của Chúa mọi người đều được chấp 

nhận: không có ai phải cảm thấy mình là một người bất hợp pháp, lạm dụng hay không có 

quyền. Ðể đến với trái tim của Chúa Giêsu chỉ có một đòi hỏi thôi: cảm thấy mình cần được 

chữa lành và tín thác nơi Chúa. Tôi xin hỏi anh chị em từng người trong chúng ta, chúng ta 

có cảm thấy cần sự chữa lành không? Chữa lành khỏi điều gì đó, khỏi tội lỗi nào đó, khỏi 

vấn đề nào đó? Và nếu cảm thấy, thì có tin nơi Chúa Giêsu không? Ðó là hai đòi buộc để 

được chữa lành, để có thể đến với trái tim của Chúa: cảm thấy cần được chữa lành và tín thác 

nơi Chúa. Chúa Giêsu sẽ khám phá ra các người này giữa đám đông, và đưa họ ra khỏi sự vô 

danh, giải thoát họ khỏi sự sợ hãi sống và dám làm. Ngài làm với một cái nhìn và với một lời 

nói đặt để họ trở lại trên đường cuộc sống, sau biết bao nhiêu khổ đau và nhục nhã. Cả chúng 

ta cũng được mời gọi học hiểu và noi gương các lời giải thoát này và các cái nhìn tái trao ban 

trở lại ý muốn sống cho người không có nó. Trong trang tin mừng này giao thoa các đề tài 

đức tin và cuộc sống mới, mà Chúa Giêsu đã đến để cống hiến cho tất cả mọi người. Sau khi 

vào trong nhà nơi bé gái nằm chết, Ngài đuổi ra ngoài những người giao động và than khóc 

và nói: "Bé gái không chết, nhưng nó ngủ". Chúa Giêsu là Chúa, và trước Ngài cái chết thể lý 

giống như một giấc ngủ: không có lý do để tuyệt vọng. Có một cái chết khác cần phải sợ: đó 

là cái chết của con tim, bị sự dữ làm cho chai cứng. A! khỏi cái chết đó thì, vâng, chúng ta 

phải sợ! Khi chúng ta cảm thấy có con tim chai cứng, con tim chai cứng, và tôi cho phép 

mình dùng từ này con tim đã bị ướp xác. Chúng ta phải sợ con tim ấy. Ðây là cái chết của 

trái tim. Nhưng cả tội lỗi, cả con tim bị ướp xác, đối với Chúa Giêsu cũng không bao giờ là 

tiếng nói cuối cùng, bởi vì Ngài đã đem đến cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Thiên 

Chúa Cha. Và cả khi chúng ta quỵ ngã xuống sâu đi nữa, tiếng nói dịu hiền và mạnh mẽ của 

Chúa vẫn tới với chúng ta: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy!". Thật là đẹp lời Chúa Giêsu 

nói với từng người trong chúng ta: "Ta truyền cho cọn: hãy chỗi dậy!. Hãy bước đi. Hãy 

đứng lên, can đảm lên. Hãy chỗi dậy!" Và Chúa Giêsu trao ban sự sống trở lại cho bé gái, và 

trao ban sự sống trở lại cho người đàn bà được lành bệnh: sự sống và lòng tin cho cả hai 

người. Chúng ta hãy xin Ðức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta trên con đường lòng 

tin và tinh yêu thương cụ thể, đặc biệt đối với những ai đang cần được giúp đỡ. Và chúng ta 

hay khẩn nài sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ cho các anh chị em đang đau khổ trên thân xác và 

trong tinh thần.                                                                          Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 

Trích sách Khôn Ngoan. 

Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui 

mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi 

sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều 

lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không 

có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh 

cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống 

hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ 

ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào 

thuộc về nó thì bắt chước nó.              

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 8, 7. 9. 13-15 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trổi về 

mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về 

mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của 

anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi trong việc phúc 

đức này. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên 

thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của 

Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ 

khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng 

phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, 

sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, 

để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh 

em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: "Kẻ 

được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng 

không thiếu".              

Đó là lời Chúa. 

BÀI PHÚC ÂM: Mc Mc 5, 21-43 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên 

kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và 

lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng 

hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông 

sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin 

Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được 

sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân 

chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía. Vậy có 

một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. 

Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền 

của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. 

Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám 

đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự 

nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được 

lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong 

mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu 

nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người 

liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo 

Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám 

đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai 

chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm 

xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, 

vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy 

Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo 

bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình 

an và được khỏi bệnh". Người còn đang nói, thì người 

nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái 

ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng 

Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người 

bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ 

tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, 

Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông 

trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc 

lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn 

ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang 

ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi 

họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những 

môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người 

cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: 

"Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì 

em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười 

hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm 

ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé 

ăn.      

Đó là lời Chúa. 
 

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài 

chánh năm 2020 – 2021 là $191,000 / năm. 

Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để 

duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, 

mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng 

góp $35 / tuần. 

 

 

Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn 

Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần 

$75.00. 



Khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, xin 

sử dụng phong bì dâng lễ (phong bì mầu 

đỏ). Xin chân thành cám ơn tấm lòng 

quảng đại và hy sinh của các gia đình đã 

và đang đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ 

để Giáo Xứ tiếp tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất 

là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình. 

Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng 

Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ 

Thánh Lễ, xin mọi thành viên trong Ban Thừa Tác 

Viên Đọc Sách, Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại 

Thường và Ban Giúp Lễ điền lại đơn. Đơn để tại 

trước cửa Văn Phòng Giáo Xứ. 

  

Các Chúa Nhật 04, 11, 18, 25 

tháng 07 sẽ là những ngày nộp đơn 

xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ 

và Thêm Sức cho năm tới. Xin các 

phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng 

Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ 

Bảy 29-31-2021 để Giáo Xứ có thể 

đặt mua sách giáo khoa cho các 

em. Các em học giáo lý buộc phải tham gia vào Đoàn 

Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ. 

Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ 

em vào sau thánh lễ 10:00 am Chúa 

Nhật tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và 

người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý 

Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm trước 

lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn 

Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt. 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Duyen Nguyen (hoa Nhà Thờ):             $150 

2. Ẩn Danh (hoa Nhà Thờ):                       $100 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

Chúa Nhật  27/6/21  CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG 

NIÊN năm B.   

Kn 1,13-15 ; 2,23- 24 ;2 Cr 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-

43. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+  

Thứ Hai   28/6/21  Th. Irênê, gmtđ;   

St 18,16-33 ; Mt 8,18-22. 

+  

Thứ Ba   29/6/21  THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH 

PHAOLÔ, tông đồ, lễ trọng;  

Cv 12,1-11 ; 2 Tm 476-8.17-18 ; Mt 16, 13-19. 

+  

Thứ Tư  30/6/21  Các Thánh tử đạo Roma tiên 

khởi; St St 21,5.8-20 ; Mt 8,28-34. 

+   

Thứ Năm  1/7/21  Th. Junipero Sera, lm;   

St 22,1-19 ; Mt 9,1-8. 

+   

Thứ Sáu  2/7/21  Tuần 13 Thường Niên;   
St 23,1-4.19 ; 24,1-8.62-67 ; Mt 9,9-13. 

+  

Thứ Bảy  3/7/21  Th. Tôma, tông đồ, lễ kính;  
Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN.  

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $5,951.00 

2. Lần 2 (quỹ xây cất):                                   $205.00 

Dự tính chi tiêu hằng tuần:                            $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



 

Qua đó, chúng ta thủ đắc được những bài học quý báu sau: 

Bài học đức tin: mạnh mẽ, sống động. Qua những lần được thiên thần báo mộng, Thánh Giuse đã đáp lại bằng 

thái độ mạnh tin, vững tin, chắc tin. Niềm tin này của ngài được minh chứng qua hành động: lập tức thi hành ngay 

điều mình tin. Không một chút chần chừ, đắn đo. Thiên thần truyền lệnh kêu làm là ngài làm, gọi đi là ngài ra đi, rồi 

bảo trở về là ngài về. Thực hiện mau mắn, chuẩn xác: đúng giờ, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Không do dự, không 

hoài nghi, không thắc mắc, không nghi nan. 

Ngài đã "hành động" để dạy chúng ta từ nhìn thấy, rồi bắt đầu cảm nhận, để sau cùng hiểu biết tường tận thế nào 

là "tin". Bởi vì, không phải hễ nói "tin" như cách chúng ta vẫn thường tuyên xưng đức tin như bấy lâu nay, thì đã là 

thành "đức tin". Nhưng phải là những đòi hỏi buộc "sống cho" (phục vụ), "sống vì" (bảo vệ) niềm tin bằng "việc làm" 

một cách cụ thể, mà về sau Thánh Giacôbê cũng đã giáo huấn như vậy (x. Gc 2, 14-26). Cuối cùng, việc "làm-tin" cần 

phải được tác động và kiện toàn bởi đức ái (ICr 13,2, Gl 5,6). Thật vậy, chính căn cứ trên hành động mà mỗi người 

được lượng giá tội - phúc đời mình (Rm 2,6). Thật hạnh phúc khi nhìn lên Thánh Cả là thầy dạy đức tin ! 

Bài học khiêm nhường, phó thác: Thánh Giuse đã hoàn toàn phó thác đời mình cho Chúa cách khiêm nhường. 

Ngài phó thác cả quyền tự do của mình, quyền lựa chọn hạnh phúc lứa đôi của mình, để mặc Thiên Chúa định đoạt, 

sử dụng ngài làm "cộng tác viên đặc biệt" cho chương trình Cứu độ, đó là: làm bạn "trăm năm" với Mẹ Maria, làm 

dưỡng phụ của Hài nhi Giêsu cách hợp pháp theo lề luật. Cũng với biến cố ấy, khi sứ thần Gáprien báo tin cho Đức 

Maria thì Mẹ còn hỏi lại: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (Lc.1,34) Còn Thánh 

Giuse thì im lặng tin ngay, làm ngay. Bởi vì ngài biết rõ, càng sử dụng trí óc hạn hẹp của con người để cố gắng hiểu 

những điều bí nhiệm của Thiên Chúa thì càng chẳng hiểu được gì hoặc sẽ hiểu sai lạc. Thay vì để cố gắng hiểu ý 

Chúa bằng trí não, Thánh Giuse đã hết lòng bảo vệ Đức Mẹ và Con Chúa, bằng hành động "quẳng gánh lo đi" mà phó 

thác tất cả cho Chúa. Làm cho nhân loại thấy sự lạ lùng Thiên Chúa đã làm nơi Đức Mẹ qua Chúa Thánh Thần. 

Thánh Giuse quả thực là một người hết sức lạ lùng. Vì trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Ngài đã sống 

hết sức khiêm nhượng, hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. 

Bài học gia đình: Thánh Giuse là giáo trình đào tạo các gia trưởng một cách chuẩn mực. Vì ngài đã tận tụy dưỡng 

nuôi Chúa Giêsu và bảo vệ, yêu thương săn sóc mẹ Maria trong suốt quãng đời phu thê và nắm giữ vai trò trụ cột 

trong gia đình. Ngài đã chu toàn bậc sống gia đình với tất cả trách nhiệm và gánh nặng của bậc sống ấy. Sống một 

tình yêu trinh khiết, thánh thiện thay cho tình yêu vợ chồng theo cách tự nhiên. Vì rằng ngài ý thức được rằng gia đình 

ngài đang bảo bọc, chăm sóc là gia-đình-thánh, gia đình gương mẫu cho mọi gia đình khác, gia đình mà trong đó có 

Con-Thiên-Chúa-làm-người, gia đình được hình thành từ hành động đầy tính sáng tạo của Thiên Chúa. Để từ nay trở 

đi, gia đình là khuôn-thánh-sáng-tạo vì Thiên Chúa đã can dự vào đời sống nhân trần. 

Bài học lao động: Thánh Giuse làm thợ mộc tại Nadaret. Thuật ngữ Hy lạp, "tekton" (τέκτων): thợ mộc. Được 

định nghĩa là một nghệ nhân chế tác đồ đạc từ gỗ, từ sắt hoặc từ đá. Ngày nay, thợ mộc bị xem là nghề rẻ tiền, thấp 

kém; vì bị đồ kỹ nghệ công nghiệp lấn áp. Nhưng suy cho cùng, thì ngành mộc đang bắt đầu hồi sinh trở lại và đang 

dần chiếm thế thượng phong như trước. Theo thuật ngữ trên, lúc đó thợ mộc là "nghệ nhân" thuộc ngành thủ công mỹ 

nghệ, chứ không đơn thuần chỉ biết cưa xẻ, bào đục, lắp ráp thông thường mà thôi. Đó là một nghề "thời thượng" lúc 

bấy giờ, một nghề tuy đơn giản nhưng không hẳn thấp kém như người ta nghĩ. Vậy không nghi ngờ gì "danh tiếng" 

của Thánh Giuse lúc ấy và ngài đã tâm huyết truyền nghề lại cho Chúa Giêsu, dân chúng đương thời ai cũng đều biết 

đến cha con ngài (x. Mt 13,55; Mc 6,3). Như vậy, Thánh Giuse là một "nghệ nhân" tài hoa, không hẳn chỉ là bác thợ 

mộc tầm thường như mọi người suy nghĩ lâu nay, tuy dù tính đặc thù của nghề có vất vả, lao nhọc. Xem ra vẫn "oách" 

hơn nghề ngư phủ hay thâu thuế của thập-nhị-tông-đồ sau này ! Với đôi tay gân guốc dân dã, cần cù chuyên chăm lao 

động và bầu nhiệt huyết yêu nghề, Thánh Cả đã tạo tác nhà cửa, vật dụng sinh hoạt, thổi hồn vào các vật liệu chế tác, 

tô điểm làm đẹp đời sống gia đình; tạo nên những thành công trong nghệ thuật cuộc sống, bất chấp mọi gian lao, khổ 

cực hay vất vả trong đời thường. Thánh nhân đã làm với một tâm tình yêu mến, thiện hảo và tự hiến cho gia đình, cho 

xóm giềng. Từ đó, ngài đã đem lại cho lao động một giá trị và một ý nghĩa mới, ngoài giá trị tự nhiên và giá trị xã hội 

vốn có của nó. Thiên Chúa đã rút ngắn "khoảng cách" giữa trời với đất, bằng cách chọn sinh ra trong một gia đình 

nghèo. Qua lao động, là phương tiện để Ngài xích lại gần gia đình nhân loại, chia sẻ cơ cực của kiếp người bằng "tay 

làm hàm nhai", lấy mồ hôi đổi lấy bát cơm.                                                                                                 Cát Biển. 


