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1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-742-5024          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –
Tin Mừng hôm nay tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông 

đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, "để họ ở với Ngài", 

lắng nghe Lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa bệnh của Ngài, và bây giờ Ngài gọi các 

ông một lần nữa để "sai họ đi từng hai người," đến những ngôi làng mà Ngài sẽ đến. 

Ðây là một cách "thực tập" cho những gì các ông sẽ được kêu gọi thi hành với quyền 

năng của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa phục sinh. Ðoạn Tin Mừng tập trung vào 

phong cách của người truyền giáo, chúng ta có thể tóm tắt trong hai điểm: Truyền 

giáo có một trung tâm; truyền giáo có một khuôn mặt. Người môn đệ được sai đi thi 

hành sứ vụ trước hết có một trung tâm để qui chiếu, đó là con người của Chúa Giêsu. 

Ðoạn Tin Mừng chỉ cho thấy chính Chúa Giêsu là nhân vật chính trong sứ mạng 

rao giảng Tin Mừng qua cách sử dụng một loạt các động từ: "Ngài gọi các ông", "sai 

đi", "trao quyền","truyền lệnh" "nói với họ”. Tất cả những điều này, Chúa Giêsu thực 

hiện để các ông ra đi và thi hành việc của nhóm Mười Hai; và điều này chỉ cho thấy 

các việc làm của nhóm Mười Hai bắt nguồn từ một trung tâm. Chính các ông đảm 

nhận sự hiện diện và công trình của Chúa Giêsu trong hành động truyền giáo của các 

ông. Các Tông Ðồ không có gì để loan báo, cũng như khả năng để biểu lộ, nhưng các 

ông nói và hành động như là "những người được sai đi", là những sứ giả của Chúa 

Giêsu. 

Ðoạn Tin Mừng này cũng liên quan đến chúng ta, không chỉ các linh mục, mà là 

tất cả những ai đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được kêu gọi làm chứng trong 

các môi trường khác nhau của cuộc sống, Tin Mừng của Chúa Kitô. Ðối với chúng ta 

sứ mệnh này chỉ được xác thực khi nó được bắt đầu từ trung tâm không thay đổi đó là 

Chúa Giêsu. Loan báo Tin Mừng không phải là một sáng kiến của các tín hữu, của 

các nhóm hay thậm chí là một tập hợp lớn, nhưng đó là sứ mệnh của Giáo Hội và sứ 

mệnh này không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Chúa. Không một Kitô hữu nào có 

thể loan báo Tin Mừng "một mình", nhưng chỉ được sai đi từ Giáo Hội, một Giáo Hội 

đã nhận được sự ủy thác từ chính Chúa Kitô. 

Ðặc điểm thứ hai của phong cách của người truyền giáo có thể nói đó là một 

khuôn mặt, trong đó bao gồm sự khó nghèo của phương tiện. Sự trang bị cho hành 

trình truyền giáo đáp ứng một tiêu chuẩn tiết kiệm. Thực tế, Nhóm Mười Hai có mệnh 

lệnh "không mang gì ngoài một cây gậy cho cuộc hành trình: không bánh mì hay túi 

xách, cũng không phải tiền trong thắt lưng". Vị Tôn Sư muốn họ tự do và nhẹ nhàng, 

không có sự trợ giúp và đặc ân, chắc chắn chỉ có tình yêu của Ngài dành cho họ, và 

sức mạnh từ Lời mà họ nhận được từ Ngài và loan báo. Cây gậy và đôi dép, những gì 

dành cho những người hành hương, bởi vì các ông là sứ giả của vương quốc Thiên 

Chúa, không phải là những người quản lý toàn năng, không phải là các viên chức bất 

động, không phải đang thực hiện chuyến lưu diễn. 

Và với "khuôn mặt" này cũng cho thấy sứ điệp mà các ông loan báo sẽ được đón 

nhận như thế nào. Thực tế điều có thể xảy ra: sứ điệp không được hoan nghênh hoặc 

lắng nghe. Ðó cũng là sự nghèo đói: Kinh nghiệm thất bại. Câu chuyện của Chúa 

Giêsu, người đã bị từ chối và đóng đinh, cho thấy trước số phận của những người 

mang sứ điệp của Ngài. Và chỉ khi chúng ta hợp nhất với Ngài, Người đã chết và sống 
lại, chúng ta có thể tìm thấy lòng can đảm trong sứ vụ truyền giáo. 

Chúng ta cùng cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria, người Tông đồ đầu tiên và là nhà 

thừa sai của Lời Chúa, giúp chúng ta mang sứ điệp Tin Mừng đến với thế giới với 

niềm hân hoan khiêm tốn và rạng ngời, vượt lên trên bất kỳ sự từ chối, hiểu lầm hay 

bách hại nào.  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Am 7, 12-15 

Trích sách Tiên tri Amos. 

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) 

nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang 

đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục 

nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là 

đền thờ của vương quốc". Amos trả lời cùng Amasia 

rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là 

con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi 

hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa 

dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi nói tiên 

tri cho dân Israel của Ta".    Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 3-10 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Êphêxô. 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng 

mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. 

Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo 

dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và 

tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu 

theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc 

làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh 

quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta 

được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội 

theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, 

Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn 

ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm 

ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện 

toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên 

trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà 

chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định 

theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi sự theo 

thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang 

của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức 

Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã 

nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em 

đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người 

là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng 

ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang 

Ngài.      Đó là lời Chúa. 

BÀI PHÚC ÂM: Mc 6, 7-13 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai 

từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền 

trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, 

đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang 

bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và 

đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào 

nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón 

tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra 

khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các 

ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều 

quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.       

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  11/7/21  CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG 

NIÊN năm B.   

Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+  

Thứ Hai   12/7/21  Tuần 15 Thường Niên;   

Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1. 

+ LH. Phaolô Hy. 

Thứ Ba   13/7/21  Th. Henry; Kỷ niệm Đức Mẹ Hiện 

ra tại Fatima. Xh 2,1- 15a ; Mt 11,20-24. 

+  

Thứ Tư  14/7/21  Th. Kateri Tekawitha; biệt kính 

Thánh Giuse; Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27. 

+  LH. Augustinô Bản. 

Thứ Năm  15/7/21  Th. Bônaventura, gmts;   

Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30. 

+  LH. Phanxicô Công. 

Thứ Sáu  16/7/21  Đức Mẹ Camelô;  
Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8. 

+ LH. 16 người. 

Thứ Bảy  17/7/21  Tuần 15 Thường Niên;  
Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN.  

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài 

chánh năm 2020 – 2021 là $191,000 / năm. 

Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để 

duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, 

mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng 

góp $35 / tuần. 

 



Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn 

Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần 

$75.00. 

Từ Chúa Nhật ngày 1-8-2021, 

Giáo Xứ sẽ chỉ còn có 2 Thánh Lễ 

Chúa Nhật, thay vì 3 thánh lễ trong 

suốt thời gian đại dịch COVID-19: 

a. Thứ Bảy:                  6:00 pm. 

b. Chúa Nhật:       9:00 am. 

Khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, xin 

sử dụng phong bì dâng lễ (phong bì mầu 

đỏ). Xin chân thành cám ơn tấm lòng 

quảng đại và hy sinh của các gia đình đã 

và đang đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ 

để Giáo Xứ tiếp tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất 

là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình. 

Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng 

Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ 

Thánh Lễ, xin mọi thành viên trong Ban Thừa Tác 

Viên Đọc Sách, Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại 

Thường và Ban Giúp Lễ điền lại đơn. Đơn để tại 

trước cửa Văn Phòng Giáo Xứ. 

Chúa Nhật tuần này 11-

7-2021, Giáo Xứ có 16 em 

rước lễ lần trong Thánh Lễ 

10 giờ. Xin mọi người cùng 

với các em dâng lên Thiên 

Chúa lời cảm tạ tri ân. 

 

  

Các Chúa Nhật 04, 11, 18, 25 

tháng 07 sẽ là những ngày nộp đơn 

xin học giáo lý Xưng Tội Rước Lễ 

và Thêm Sức cho năm tới. Xin các 

phụ huynh lấy đơn tại Văn Phòng 

Giáo Xứ. Hạn chót nộp đơn là Thứ 

Bảy 29-31-2021 để Giáo Xứ có thể 

đặt mua sách giáo khoa cho các 

em. Các em học giáo lý buộc phải tham gia vào Đoàn 

Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ. 

Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ 

em vào sau thánh lễ 10:00 am Chúa 

Nhật tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và 

người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý 

Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm trước 

lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn 

Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt. 

 

 

 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Ẩn danh (donation):                           $2,030 

2. Duyên Nguyễn (hoa Nhà Thờ):            $150 

3. Ẩn Danh (hoa Nhà Thờ):                      $100 

4. Ẩn Danh (hoa Nhà Thờ):                        $81 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $4,198.00 

2. Lần 2 (quỹ xây cất):                                   $220.00 

Dự tính chi tiêu hằng tuần:                            $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



 

Giá trị lao động được đề cao qua gương sáng của Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Giờ đây lao động là góp 

phần hoàn thiện việc sáng tạo vũ trụ vạn vật của Thiên Chúa. Làm việc vì danh Chúa, vì hạnh phúc của 

mình, cũng như của xã hội là một nghĩa vụ, một vinh dự cho con người. Ðó cũng là điều kiện để tiến bộ, để 

mưu cầu hạnh phúc bây giờ và đời sau. Trên Thiên quốc, ta sẽ được lãnh phần thưởng tùy công việc ta đã 

làm ở trần gian (Mt 16,27). 

Qua lao động, hình thành chiều kích của đức ái và tạo nên những mối liên hệ phát sinh tình huynh đệ 

tương thân, tương ái trong Đức Kitô, phá vỡ vỏ bọc ích kỷ, khép kín của lòng người, xây dựng xã hội nhân 

ái, công bình. 

Bài học sống nội tâm: Điều dễ nhận thấy ở đời sống của Thánh Giuse là không nghe ngài nói, hẳn là 

Ngài cũng có nói nhưng lời nói đơn sơ, giản dị, mộc mạc đến nỗi các thánh sử không chú ý đến và ghi chép 

lưu lại cho hậu thế. Nhưng chắc chắn một điều là ngài rất ít nói, cẩn trọng trong lời nói, nói năng dè dặt, 

điềm tĩnh, biết giữ thinh lặng, nói năng đúng lúc khi cần. Đó là tiêu chuẩn sự khôn ngoan mà Kinh Thánh đề 

cập (x.Cn 17,27-28). 

Khi Thánh Giuse đưa gia đình lui về ẩn dật tại Nadarét theo lời sứ thần Chúa. Tức là về quê quán của 

Đức Maria (x.Lc 1,26-27). Về quê vợ, ít nhiều gì ngài cũng chịu điều tiếng là "thực lộc chi thê". Thánh Nhân 

phải can đảm, nhẫn nhục và có sức chịu đựng phi thường lắm vậy ! Ðời sống ẩn dật của Thánh Giuse là một 

đời sống nội tâm, sống chiêm niệm phong phú. Sống nội tâm - "sống bề trong", "sống ẩn kính" -  là một 

danh từ tu đức học để diễn tả sự hoạt động dồi dào của một linh hồn tín hữu, xuất phát từ những yếu tố bên 

trong: ân sủng, đức tin, đức mến, hầu tinh luyện linh hồn để kết hợp với Chúa trong tâm tư, trong tình cảm 

và cả trong hành động nữa. Người tín hữu nào cũng có đời sống siêu nhiên, nhưng đời sống nội tâm thì chỉ 

có một số người ưu tú đạt tới mà thôi. Ðó là bậc chiêm niệm. Với đời sống trầm mặc, hiếm ngôn; thánh 

Giuse đã trở thành gương mẫu và thầy dạy đường nhân đức trọn lành. Thánh Nữ Têrêsa Avila, tiến sĩ hội 

thánh đã chứng thực điều đó khi bà viết: "Nhờ ơn thánh Giuse dạy dỗ, chẳng bao lâu tôi đã lên tới bậc chiêm 

niệm cao sâu. Nếu ai chẳng tìm được thầy dạy cách nguyện ngắm thì hãy xin thánh Giuse dạy cho, ắt chẳng 

bao lâu, ta sẽ thành thông thạo." 

Khám phá và làm hiển lộ sức mạnh hướng thượng trong nội tâm mỗi người là đặc ân cao quý nhất của 

con người, được tạo hóa ban cho để tự bảo vệ mình trước những nghịch cảnh ! 

Cuộc sống chúng ta ngày nay quá gấp gáp, vội vã. Người ta - ai nấy hối hả, tất bật như không còn kịp để 

sống. Chúng ta đang sống ở một thời đại nhân tâm thất tán, ưa nhìn và đánh giá qua bề mặt, nhìn danh lợi tha 

hóa con người đến cùng cực mà chẳng bận tâm. Người ta mải mê hụp lặn giữa giòng nước xoáy, không kịp 

vuốt mặt để thở, sống như không bao giờ chết. Người ta không ngần ngại dẫm đạp lên nhau để dành một chỗ 

đứng, rủa sả, sỉ nhục người lân cận, thậm chí người vô can để có quyền lực trong tay mình. Dù có khi chỉ là 

ảo tưởng ! Con người ngày nay dễ bị cuốn hút vào giòng xoáy cuộc đời, nếu không biết tạo một khoảng lặng 

cần thiết.  

Nếu có thể hỏi một hạt cát chìm dưới lòng sông hay lăn lóc trên bãi biển, chắc nó không biết gì nhiều về 

kích thước nhỏ bé, tầm thường của nó. Nhưng mỗi hạt cát mà thượng đế tạo ra, có khả năng chứa đựng cả 

giòng sông và cả đại dương ! 

Vậy, hãy học lấy đời sống gia đình, tín thác của Thánh Giuse, vì những nghịch cảnh vẫn đang xảy ra 

hằng ngày. Hãy tìm đến sự khiêm nhu, cần lao với Thánh Giuse vì những nỗi bất an trong lòng vẫn xảy ra 

vào mỗi thời khắc. Hãy nài xin đời sống thầm lặng, chiêm niệm của Thánh Cả giúp hãm bớt sự sôi sụt, 

những cuốn hút của dòng chảy trần đời. Những tâm hồn nguội lạnh hãy nài xin thánh Cả ban ơn phù trợ, 

mưa xuống mặt đất "tâm hồn" hoang hóa, khô cằn, từ lâu đã cạn mầm. Để có ngày vươn cao mầm sống 

thánh thiện.                                                                                                                                                     Cát Biển. 


