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10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932 
Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM   

(865) 999-3138 

Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu   (865) 640-5308 

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 454-8317 

http://divinemercyknox.org   -   vpdivinemercy@gmail.com 

Facebook: Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN. USA 
1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-742-5024          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –

Trong những Chúa Nhật gần đây, phụng vụ trình bày cho chúng ta thấy hình ảnh 

đầy dịu hiền của Chúa Giêsu khi Ngài đi gặp gỡ đám đông dân chúng và giúp giải quyết 

những điều họ cần thiết. Trong đoạn Tin mừng hôm nay (Ga 6, 24-35), khung cảnh đã 

thay đổi: đó là đám đông đã được Chúa Giêsu làm dịu cơn đói, lại bắt đầu tìm kiếm 

Chúa, đi gặp Chúa. Nhưng đối với Chúa Giêsu, dân chúng tìm kiếm Ngài thôi chưa đủ, 

Ngài muốn họ biết Ngài, Ngài muốn rằng họ tìm kiếm và gặp gỡ Ngài vì những nhu 

cầu vượt trên sự thỏa mãn nhất thời về những nhu cầu vật chất. 

Chúa Giêsu đã đến để mang cho chúng ta nhiều hơn thế; Ngài đến để hướng mở sự 

hiện hữu của chúng ta đến một chân trời rộng mở hơn so với những lo lắng quan tâm 

hàng ngày về cơm ăn áo mặc, về danh vọng và rồi sẽ qua đi. Bởi thế, Chúa nói với đám 

đông: "Các ngươi tìm ta không phải vì đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn 

bánh và được no thỏa." (c. 26). Ngài khuyến khích họ tiến thêm một bước, tự hỏi mình 

về ý nghĩa của phép lạ, và không chỉ hưởng thụ chúng. Thật ra, việc làm cho bánh và cá 

hóa ra nhiều là dấu chỉ của một quà tặng lớn lao mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại và 

đó là chính Chúa Giêsu! 

Ngài chính là bánh sự sống thật (c. 35), muốn xoa dịu không chỉ cơn đói thể xác 

nhưng cả cơn đói của linh hồn khi ban lương thực thiêng liêng có thể thỏa mãn cơn đói 

sâu thẳm nhất. Vì vậy Ngài mời gọi đám đông đừng tìm kiếm lương thực hư nát, nhưng 

hãy tìm thứ lương thực tồn tại cho sự sống vĩnh cửu (c. 27). Ðó là lương thực mà Chúa 

Giêsu ban cho chúng ta mỗi ngày: Lời của Ngài, Mình Ngài, Máu Ngài. 

Ðám đông lắng nghe lời mời gọi của Chúa nhưng họ không hiểu ý nghĩa lời Ngài -

cũng như nhiều lần xảy ra với chúng ta - và họ hỏi Ngài: "Chúng tôi phải làm gì để gọi 

là làm việc của Thiên Chúa?" (c 28). Những thính giả của Chúa Giêsu nghĩ rằng Ngài 

yêu cầu họ tuân giữ các điều luật để có thể có những phép lạ khác như phép lạ hóa bánh 

ra nhiều. Ðiều này là một cám dỗ chung, đó là giảm thiểu tôn giáo đến mức độ chỉ cần 

thi hành các lề luật, thiết lập mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa theo hình ảnh mối 

quan hệ giữa các tôi tớ và người chủ: các tôi tớ phải làm các công việc chủ giao để được 

chủ nhân từ, đối xử tốt. Ðiều này tất cả chúng ta điều biết. Do đó đám đông muốn Chúa 

Giêsu chỉ cho họ biết những việc phải làm để làm hài lòng Thiên Chúa. 

Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là điều họ chờ đợi: "Ðây là công việc 

của Thiên Chúa: các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến" (c, 29). Những lời này của 

Chúa Giêsu cũng nói với cả chúng ta ngày nay: công việc của Thiên Chúa không phải là 

"làm" điều này điều kia, mà là "tin" vào Ðấng Ngài sai đến; nghĩa là niềm tin vào Chúa 

Giêsu giúp chúng ta thực hiện những việc làm của Thiên Chúa. Nếu chúng ta để cho 

mình tham dự vào mối tương quan tình yêu và tin tưởng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có 

thể thực hiện những việc tốt lành tỏa hương thơm của Tin mừng, vì thiện ích và nhu cầu 

của anh chị em. 

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng quên rằng, nếu những lo lắng quan tâm về lương 

thực vật chất cần thiết thì việc vun trồng mối quan hệ với Ngài, củng cố niềm tin vào 

Ngài - Ðấng là bánh sự sống, đã đến để giải cơn đói chân lý, cơn đói công bình và tình 

yêu của chúng ta - còn quan trọng hơn thế nữa. 

Xin Ðức Trinh nữ Maria, trong ngày chúng ta mừng lễ cung hiến đền thờ Ðức Bà 

Cả ở Roma, Phần Rỗi của dân Roma, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và giúp 

chúng ta phó thác chính mình cách vui tươi cho kế hoạch của Thiên Chúa dành cho 

cuộc đời chúng ta. 

                                                                     Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Xh 16, 2-4. 12-15 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái 

Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông 

rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay 

Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. 

Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ 

phải chết đói như vầy?" Chúa liền phán cùng Môsê 

rằng: "Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: 

dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử 

coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã 

nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói 

với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng 

mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng 

Ta là Thiên Chúa các ngươi'". Chiều hôm ấy, có chim 

cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương 

sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì 

thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông 

đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau 

rằng: "Man-hu", có nghĩa là: "Cái gì vậy?" vì họ không 

biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Đó là bánh do 

Chúa ban cho anh em ăn".    Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 17. 20-24 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 

Êphêxô. 

Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và 

chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân 

Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. 

Phần anh em, anh em không hề học biết Đức Kitô như 

thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã 

được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Đức 

Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy 

lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm 

lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy 

mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý 

Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự 

thật.     Đó là lời Chúa. 

BÀI PHÚC ÂM: Ga 6, 24-35 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở 

đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền 

và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở 

bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, 

Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta 

bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì 

các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã 

được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc 

không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn 

tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người 

sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa 

Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải 

làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa 

Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các 

ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến". Họ thưa Chúa 

Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin 

Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn 

manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban 

cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta 

bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các 

ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các 

ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa 

phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". 

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng 

tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là 

bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai 

tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".  Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  1/8/21  CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG 

NIÊN năm B.   

Xh 16,2-4.12-15 ; Ep 4,17.20-24 ; Ga 6,24-35.. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+  

Thứ Hai   2/8/21  Th. Êusêbiô Vercellêsi; Th. Phêrô 

Julianô Eymard, lm; Ds ll,4b-15 ; Mt 14,13-21. 

+  

Thứ Ba   3/8/21  Tuần 18 Thường Niên;  

Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36. 

+  

Thứ Tư  4/8/21  Th. Gioan Maria Vianney, lm;.  

Ds 13,1- 2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28. 

+   

Thứ Năm  5/8/21  Cung hiến thánh đường Đức 

Maria; Ds 20,1- 13 ; Mt 16,13-23. 

+   

Thứ Sáu  6/8/21  CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính;   
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19) ; Mc 9,2-10. 

+  

Thứ Bảy  7/8/21  Th. Xystô II, giáo hoàng, và các 

bạn, tử đạo; Đnl 6, 4-13 ; Mt 17,14-20. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN.  

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài 

chánh năm 2020 – 2021 là $191,000 / năm. 

Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để 

duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, 

mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng 

góp $35 / tuần. 



Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn 

Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần 

$75.00. 

Từ Chúa Nhật ngày 1-8-2021, 

Giáo Xứ sẽ chỉ còn có 2 Thánh Lễ 

Chúa Nhật, thay vì 3 thánh lễ trong 

suốt thời gian đại dịch COVID-19: 

a. Thứ Bảy:                  6:00 pm. 

b. Chúa Nhật:       9:00 am. 

Khi tham dự thánh lễ Chúa 

Nhật, xin sử dụng phong bì 

dâng lễ (phong bì mầu đỏ). 

Xin chân thành cám ơn tấm 

lòng quảng đại và hy sinh của 

các gia đình đã và đang đóng góp tài chánh cho Giáo 

Xứ để Giáo Xứ tiếp tục có phương tiện sinh hoạt. Và 

nhất là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia 

đình. 

 

– –

1.  Bài đọc 1:             . 

2.  Bài đọc 2:             . 

3.  Dâng của lễ:           

4.  Giúp Lễ: 

 

Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ em 

vào sau thánh lễ Chúa Nhật tuần 2 

hằng tháng. Cha Mẹ và người đỡ đầu 

phải đến học Giáo Lý Rửa Tội vào tối 

Thứ Bảy hôm trước lúc 6:30 pm. Xin 

nộp đơn cho Văn Phòng Giáo Xứ 

càng sớm càng tốt.

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật 15-8-2021, Cha xứ sẽ đi 

vắng và sẽ trở lại Giáo Xứ vào Thứ Tư 25-8-2021. 

Thánh lễ Chúa Nhật 22- 8-2021 

sẽ vào lúc 6:00 pm. 

 

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, 

August 1, 2021, sẽ có tập lễ nghi giúp lễ 

cho các em trong Ban Giúp Lễ.  

 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. AC Thi (Hoa Nhà Thờ):                  $100 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                     $3, 268.00 

2. Lần 2 (Giáo Hội Châu Phi):                      $130.00 

Dự tính chi tiêu hằng tuần:                            $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



 

Chúng ta biết được gì về Thánh cả Giuse? Tất cả chỉ thu gọn trong 12 câu Phúc Âm. Thật ít nhưng cũng 

thật nhiều. Về Đức Trinh Nữ Maria, Phúc Âm nói nhiều hơn, nhưng chỉ nói những gì cần thiết. Về những 

sinh hoạt trần thế của Giuse và Maria, Phúc Âm viết vắn vỏi, ngắn gọn, đó là dấu chỉ xác thực. Không một 

tiểu thuyết nào là viết đơn sơ như thế. 

Tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Giuse đều ở trong Phúc Âm theo Thánh Mathêô và Luca. Thánh 

Marcô chỉ có một lời ám chỉ. Thánh Gioan không nhắc đến. 

Mathêô là một nhà thu thuế tại Caphanaum. Chúa Giêsu đến tận bên két bạc của ông, kêu gọi ông đi theo. 

Nghề của ông là nghề điều tra, sổ sách, chúng ta có thể tin cậy được. Vả lại, quê Caphanaum của ông gần 

Nazareth, cách xa khoảng vài chục cây số, có thể ông biết được vài thân nhân, nếu không phải là chính bác 

thợ mộc Giuse. 

Luca, khởi đầu bản Phúc Âm, quả quyết rằng ông “đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự” (Lc 1,3). Chắc 

rằng, ông đã gặp Đức Maria tại Giêrusalem hay tại Êphêsô. Những dữ kiện về truyền tin, thăm viếng, sinh 

nhật, dâng con và gặp lại con trong đền thờ, chúng ta biết được là nhờ Đức mẹ kể lại. Có thể, Đức mẹ không 

nói ra khi Con Mẹ còn ở dưới thế, nhưng Mẹ để cho Luca tùy nghi nói đến khi ông xét là cần thiết. Sau khi 

Chúa về trời, hẳn là Mẹ đã nói với Gioan khi ông đón Mẹ về nhà (Ga 19,27) để phụng dưỡng. 

Về Thánh cả Giuse, hai vị Thánh sử chú ý cách riêng về tính cách thuộc chi họ Đavít và thừa hưởng lời 

tiên hứa với cả tổ phụ. Thánh Mathêô khởi đầu tường thuật bằng bản gia phả trần thế của Chúa Kitô và bản 

phả ấy đã liệt kê về phía Thánh Giuse. Một danh sách dài về các tổ phục được kết thúc bằng câu: “Giacóp 

sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là Mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16). Giuse là con cháu 

của Đavít, sau ông xuất hiện người con độc nhất là Đức kitô Giêsu. Khi Giuse bối rối không biết xử trí làm 

sao, vì thấy bạn mình là Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần thì Thiên thần goịu đích danh tên ông: 

“Giuse, con của Đavít, chớ sợ…” và với tư cách con của Đavít “ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính 

người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. (Mt 1,21) 

Thánh Luca, trong tường thuật truyền tin nói rõ rằng: “Thiên Chúa sai sứ Thần Gabriel đến một thành 

miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi 

Đavít,Trinh nữ ấy tên là Maria”. (Lc 1,27). Khi  phải rời Nazareth lên đường đi Bêlem khai sổ bộ, Giuse “từ 

thành Nazareth, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlêm, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc 

vua Đavít” (Lc 2,4) 

Với tư thế con của Đavít và với sứ mạng bên cạnh Ngôi hai giáng trần mà Giuse người thợ mộc 

Nazareth, trở nên một nhân vật thật quan trọng. Dưới con mất người đời, Giuse không có gì nổi bật trên các 

người khác qua mọi thế hệ. Nhưng dưới con mắt Thiên Chúa, từ đời đời, Giuse đã được tuyển chọn, với Mẹ 

Maria để trở nên những cộng tác viên trong mầu nhiệm lớn lao cao cả của Con Thiên Chúa nhập thể giáng 

trần. Ngài muốn cho Con Ngài có một người mẹ và bên cạnh người mẹ ấy, có một nam nhân vừa là bảo 

chứng sự khiết trinh của mẹ vừa là người dưỡng phụ của con, một người cha theo pháp lý, như ý Chúa 

muốn. 
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