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1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      7:30 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   9:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị Hôn 
Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-758-4753 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

  Phạm Hiếu 865-742-5024         

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

      Nguyễn Duy Từ                      570-977-8827 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Kiên 865-230-0049 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Ban Âm Thanh: 

Safe Environment 

  Lê Phương 865-766-2091  

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Sáu: 9AM - 4PM  

        Lê Phương                            865-766-2091 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN  17-11-2024 

Bài Tin mừng hôm nay mời gọi các tín hữu sống tốt giây phút hiện tại, 

tỉnh thức và luôn sẵn sàng khi chúng ta được gọi để trả lời về cuộc sống của 

chúng ta. Và Bài Tin mừng này nhắc nhớ đến trang đầu của sách Sáng thế 

ký, kể về việc sáng tạo mặt trời, mặt trăng, tinh tú, những thứ từ ban đầu cũ 

vũ trụ, đã chiếu sáng theo thứ tự của chúng và mang ánh sáng, dấu chỉ sự 

sống, còn bóng tối và hỗn mang là dấu chỉ của sự kết thúc. Ánh sáng trong 

ngày cuối cùng sẽ là ánh sáng duy nhất và mới mẻ, sẽ là ánh sáng của Chúa 

Giêsu đến trong vinh quang cùng với các thánh. Trong cuộc gặp gỡ đó, cuối 

cùng chúng ta sẽ thấy dung nhan của Người trong ánh sáng tràn đầy của Ba 

Ngôi; một dung nhan chiếu tỏa tình yêu, trước dung nhan đó, mỗi con người 

cũng sẽ xuất hiện với toàn bộ sự thật. 

Lịch sử nhân loại, cũng như lịch sử từng cá nhân chúng ta, không thể 

không thể được hiểu như là một sự hình thành đơn giản bởi các từ ngữ và 

sự kiện không có ý nghĩa. Nó thậm chí không thể được giải thích dưới cái 

nhìn định mệnh, như thể tất cả mọi thứ đã được sắp đặt trước theo một số 

phận, và nó tước đi mọi không gian tự do, ngăn cản việc thực hiện những 

lựa chọn là kết quả của một quyết định thực sự. Trong Tin Mừng hôm nay, 

thay vào đó, Chúa Giêsu nói rằng lịch sử của dân tộc và của các cá nhân có 

một mục tiêu và một mục tiêu để đạt được: cuộc gặp gỡ dứt khoát với Chúa. 

Chúng ta không biết thời gian cũng như cách thức mà nó sẽ xảy ra; Chúa đã 

khẳng định rằng "không ai biết, ngay cả thiên sứ trên trời và người Con" (c. 

32); mọi thứ đều được giữ kín trong mầu nhiệm của Chúa Cha. Tuy nhiên, 

chúng ta biết, một nguyên tắc cơ bản mà chúng ta phải đối diện: "Trời và 

đất sẽ qua đời nhưng lời của Ta sẽ không qua" (c. 31). Ðiểm quan trọng thực 

sự là điều này. Vào ngày đó, mỗi người chúng ta sẽ phải hiểu nếu Lời của 

Con Thiên Chúa đã chiếu sáng sự hiện hữu cá nhân của mình, hay mình đã 

quay lưng lại với nó, thích tin tưởng vào lời nói của chính mình hơn. Nó sẽ 

là giây phút, hơn bao giờ hết, khi chúng ta phó thác chính mình một cách 

dứt khoát vào tình yêu của Chúa Cha và tín thác vào lòng thương xót của 

Ngài. Không ai có thể thoát khỏi khoảnh khắc này. Sự mưu mô mà chúng 

ta thường có trong cách hành xử để có được hình ảnh về mình như chúng ta 

mong muốn, sẽ không còn hữu ích nữa; cũng thế, sức mạnh của tiền bạc và 

các phương tiện kinh tế mà chúng ta dự tính sẽ mua mọi thứ và mọi người, 

không còn có thể được sử dụng nữa. Chúng ta sẽ không có gì ngoài những 

gì chúng ta đã đạt được trong đời này bằng cách tin vào Lời của Ngài: tất cả 

và hư vô của những gì chúng ta đã kinh nghiệm hoặc quên thực hiện. Chúng 

ta chỉ còn có thể mang theo mình những gì mà chúng ta đã trao tặng, đã cho 

người khác.  Chúng ta cầu xin Ðức Trinh nữ Maria khẩn cầu để việc nhận 

ra sự tạm bợ của mình trên thế gian này và giới hạn của mình không làm 

chúng ta chìm vào nỗi thống khổ, nhưng kêu gọi chúng ta có trách nhiệm 

với chính mình, với tha nhân của chúng ta, và với toàn thế giới.  
Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

. 



CÁC BÀI ĐỌC 17-11-2024 
BÀI ĐỌC 1: Đn 12, 1-3 

Trích sách Tiên tri Đaniel. 

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can 

thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn 

khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới 

bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi 

tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an giấc 

trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng 

phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. 

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng 

vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính 

cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại 

muôn ngàn đời.   

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Dt 10, 11-14. 18 

Trích thư gởi cho tín hữu Do-thái. 

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ 

chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy 

của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội 

lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền 

tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và 

từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt 

làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến 

dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được 

thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào 

tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ 

đền tội nữa.    

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mc 13, 24-32    

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 

"Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời 

sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ 

từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay 

chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự 

đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh 

quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của 

Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ 

khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái 

đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn 

này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa 

hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả 

những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người 

đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế 

hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. 

Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua 

đi. "Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai 

biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người 

cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi".    

Đó là lời Chúa. 

LỄ DÂNG TRONG TUẦN 
Chúa Nhật    17/11/24 Chúa Nhật 31 Thường Niên;  

Đn 12,1-3 ; Dt 10, 11-14.18 ; Mc 13,24-32. 

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+  

Thứ Hai   18/11/24 Cung Hiến Đền Thờ Thánh 

Phêrô và Phaolô;  

Kh 1,1-4 ; 2,l-5a ; Lc 18, 35-43. 

+  

Thứ Ba   19/11/24 Tuần 33 Thường Niên; 

Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10. 

+  

Thứ Tư  20/11/24 Tuần 33 Thường Niên;   

Kh 4.1-11 : Lc 19.11-28. 

+ 

Thứ Năm  21/11/24 Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ;   

Dcr 2,14-17 : Mt 12, 46-50. 

+   

Thứ Sáu  22/11/24 Th. Cêcilia, tntđ;   

Kh 10,8-11 ; Lc 19, 45-48. 

+  

Thứ Bảy  23/11/24 Th. Clêmentê I, gh;  

Th. Côlumbanô, vp;  

Kh 11,4-12 ; Lc 20,27-40. 

8:00 AM: +   

7:30 pm: Lễ Vọng Chúa Kitô Vua, lễ trọng.  

       

TÀI CHÁNH GIÁO XỨ 
Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài chánh 

năm 2023 – 2024 là $230,000 / năm. Giáo xứ có 

tổng cộng 159 gia đình. Do đó, để duy trì Giáo 

xứ với các sinh hoạt thường nhật, mỗi gia đình 

trong Giáo xứ có bổn phận đóng góp $35 / tuần. 



HOA NHÀ THỜ 

Hằng tuần, gia đình nào 

mong ước dâng kính hoa để 

trang trí trong Nhà thờ và 

trước toà Mẹ Maria, Thánh 

Cả Giuse. Xin liên lạc với 

Cha Xứ, hay Ban Tài Chánh 

Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần 

$75.00. 

PHONG   BÌ   DÂNG   LỄ 

Khi tham dự Thánh Lễ 

Chúa Nhật, xin sử dụng 

phong bì dâng lễ (phong 

bì mầu đỏ). Xin chân 

thành cám ơn tấm lòng 

quảng đại và hy sinh của 

các gia đình đã và đang 

đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp 

tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất là, xin Chúa 

và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình. 

LỄ  THANKSGIVING   

TẠ ƠN HÌNH THÀNH GIÁO XỨ 

Thứ Năm 28-11-2024 là 

Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ và 

cũng là ngày Giáo Xứ Lòng 

Thương Xót Chúa  mừng kỷ 

niệm 11 năm hình thành 

giáo xứ. Giáo Xứ sẽ có cung 

nghinh và Thánh Lễ long trọng vào 10:00 am 
mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tạ ơn 

Thiên Chúa đã cho giáo xứ được chính thức hình 

thành tại Knoxville, TN.  

PHỤNG  VỤ  THÁNH  LỄ 

Thứ Bảy   23 – 11  – 2024  

1.  Bài đọc 1:         Ca Đoàn Kitô Vua             

2.  Bài đọc 2:         Ca Đoàn Kitô Vua 

3.  TTVTT:           Hùng, Uyên 

5.  Giúp Lễ:           Anh Ngô, Anh Ngô 

Chúa Nhật  24 – 11  – 2024 

1.  Bài đọc 1:       TTHN               

2.  Bài đọc 2:       TTHN 

3.  Dâng của lễ:   TTHN 

4.  TTVTT:         TTHN 

5.  Giúp Lễ:       Toàn, Izabella, Sydney 

HỌP  HỘI  ĐỒNG  GIÁO  XỨ 

Chúa Nhật 17 – 11  – 2024, 

vào lúc 10:15 am, xin mời 

quý vị trong Hội Đồng 

Thường Vụ, Hội Đồng Tài 

Chánh và các vị đại diện các 

hội đoàn, ban nghành trong 

giáo xứ đến họp phiên họp Hội Đồng Giáo Xứ. 

 

VÀNG  ÂN  NHÂN 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Hoa Nguyen:           $3,00 

2. Minh Pham – Nga Dinh:                      $300 

3. Long Nguyen – Chau Pham    $1,300 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse  

trả công bội hậu cho quý vị. 

 

TIỀN DÂNG CÚNG THÁNH LỄ 

Chúa Nhật  10 – 11  – 2024 

1. Lần 1 (offering):                                     $3,593 

2. Loose cash:                                             $359 

3. Lần 2 (school tution):                             $85 

Dự tính chi tiêu hằng tuần:                           $3,300 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng hy 

sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền của. 



CỬ HÀNH THÁNH THỂ: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 

I/ VĂN KIỆN 

- Kinh Tin kính, cũng gọi là lời tuyên xưng đức tin, nhằm làm cho cộng đoàn hiện diện đáp lại lời Chúa đã được công 

bố trong các bài đọc lấy từ Thánh Kinh và được trình bày qua bài giảng; đồng thời khi tuyên xưng đức tin theo công 

thức đã được chuẩn nhận để dùng trong phụng vụ, họ nhớ lại và tuyên xưng các mầu nhiệm cao cả của đức tin, trước 

khi bắt đầu cử hành các mầu nhiệm ấy trong bí tích Thánh Thể (QCSL 67). 

- Kinh Tin kính phải do linh mục hát hoặc đọc chung với cộng đoàn vào các ngày Chúa nhật và lễ trọng; cũng có thể 

đọc trong những cử hành đặc biệt khá long trọng. Nếu hát, thì linh mục, hoặc tùy nghi, một ca viên hay ca đoàn xướng 

lên, rồi tất cả  mọi người cùng hát, hoặc cộng đoàn hát luân phiên với ca đoàn. Nếu không hát, thì mọi người cùng 

đọc hoặc chia làm hai bè đối đáp (QCSL 68). 

- Linh mục đọc hoặc hát kinh Tin kính chung với cộng đoàn (x. số 68). Mọi người đứng. Khi tới câu: Bởi phép Đức 

Chúa Thánh Thần.., mọi người đều cúi mình; nhưng trong lễ Truyền tin và lễ Giáng sinh, thì mọi người bái gối. 

(QCSL 137). 

- Giảng xong, khi có luật buộc, đọc hoặc hát kinh Tin kính (NTTL 18); Thay thế kinh Tin kính Nicea-Constantinopoli, 

có thể đọc kinh Tin kính khi Rửa tội của Giáo Hội Rôma, quen gọi là kinh Tin kính các Thánh Tông Đồ, nhất là trong 

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (NTTL 19). 

II/ LỊCH SỬ 

Gọi là kinh Tin kính bởi vì kinh này bắt đầu bằng câu “Tôi tin kính” (Credo). Ngoài ra còn có những danh xưng khác 

của kinh Tin kính là: (1) “tuyên xưng đức tin” (professio fidei) và (2) “biểu thức đức tin” (“tín biểu” - symbolum fidei). 

Thời xưa, người ta phân biệt ba dạng tín biểu: “rửa tội”, “công đồng” và “vinh tụng.” 

A/ Tín biểu rửa tội 

Đây là bản tóm lược đức tin (tín biểu “rửa tội”) mà các dự tòng phải tuyên xưng trước khi lãnh nhận bí tích Rửa tội 

trong Hội Thánh ở Giêrusalem cổ xưa bởi vì Credo từ ban đầu là một yếu tố trong cử hành bí tích Rửa tội chứ không 

phải đọc trong Thánh lễ. Chắc chắn lúc đó, các dự tòng không phải đọc kinh Tin kính Nicea - Constantinopoli, nhưng 

tuyên xưng qua hình thức đối đáp. Sau mỗi câu hỏi và trả lời, họ được dìm xuống nước. 

Một dạng khác của tín biểu rửa tội thông dụng tại Rôma có tên là “Tín biểu các thánh tông đồ.” Nếu một người đến xin 

chịu Bí tích Rửa tội, họ phải lãnh nhận kinh Tin kính (traditio Symboli), học thuộc lòng “Tín biểu các thánh tông đồ.” 

Khi thời gian dự tòng hoàn tất (để chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm), người dự tòng sẽ phải nhắc lại tín biểu này, 

họ phải đọc kinh này một mạch từ đầu đến cuối trước mặt Đức Giám mục (nghi thức trả kinh Tin kính - reditio Symboli) 

trước khi ngài cử hành bí tích Thánh tẩy cho họ. Việc tuyên xưng đức tin được thực hiện một cách cá nhân, từng người 

một mà không phải cả cộng đoàn cùng nhau tuyên xưng, cho nên, chủ từ được nói ở ngôi thứ nhất: “Tôi tin...” 

B/ Tín biểu công đồng 

Sau cái chết của Đức Giêsu, Hội Thánh phải mất hằng mấy thế kỷ để xây dựng kinh Tin kính như được các tín hữu 

tuyên xưng hiện nay. Kinh Tin kính có lẽ được soạn thảo từ thế kỷ IV nhưng không phải để đọc trong Thánh lễ. Văn 

kiện của Công đồng Chalcedonia (năm 451) coi kinh Tin kính như là bản tuyên xưng đức tin của 150 nghị phụ nhóm 

họp tại Constantinopoli. Sau đó, nó được coi như bản tóm lược đức tin vốn đã được hai Công đồng Nicea (325) và 

Constantinopoli (381) công bố chứ không phải hai Công đồng trên soạn thảo. Đây là bản tuyên xưng đức tin công giáo 

trọng thể được phổ biến rộng rãi dưới những hình thức khác nhau nhờ sự chuẩn nhận của Công đồng Chalcedonia, tại 

nhiều giáo phận thuộc Đông phương. 

Tại Đông phương, kinh Tin kính này đã được đọc trong mọi Thánh lễ ngay từ thế kỷ VI. Các tín hữu phải bắt buộc sử 

dụng kinh Tin kính từ năm 568 do sắc lệnh của hoàng đế Byzantine là Justinianô II (563-578). Tuy nhiên, người ta đọc 

nó không phải liền sau bài Tin Mừng, mà sau Lời nguyện Tín hữu, trước khi xướng Kinh Tạ Ơn (Anaphora). Lời nguyện 

Tín hữu và kinh Tin kính trong những thế kỷ đầu không thuộc về Phụng vụ Lời Chúa, nhưng là phần chuyển tiếp để 

bước sang Phụng vụ Thánh Thể. Thông thường, tất cả cộng đoàn cùng đọc, và không bao giờ hát. Ngoài ra, để diễn tả 

niềm tin tập thể, hầu hết các Hội Thánh Đông phương dùng ngôi thứ nhất số nhiều: “Chúng tôi tin kính...” (Credimus). 

 (còn tiếp) 


